
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De Chri6tus van de afgrond 
‘Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en 
begraven; die neergedaald is in het rijk van de dood’.  
(Apostolische geloofsbelijdenis, 8e eeuw)  
 
In het kleine Italiaanse dorpje San Fruttuoso aan  
de Middellandse Zee staat een wel heel bijzonder  
standbeeld van Jezus.  Het standbeeld heet 
‘Il Christo degli Abissi’, de Christus van de afgrond.  
 
Het bijzondere aan dit bronzen standbeeld is dat 
hij niet op een plein staat of boven op een berg of in één  van de vele kerken 
van San Fruttuoso. Het standbeeld staat zo’n 17 meter onder water...  
Aangevreten door de roest, beschadigd door een anker en met een laag 
zeewier over zijn armen staat Jezus daar al jaren met opgeheven, biddende 
handen te wachten op licht.   
 
Het beeld van Jezus op de bodem van de zee kan wat vreemd overkomen. 
Zeker als we het vergelijken met de gangbare Jezusbeelden in kerken, op 
stadspleinen en op hoge bergen. Deze standbeelden zijn vaak mooi en 
verbeelden een Opgestane Jezus. Het contrast kan bijna niet groter.  
 
De kunstenaar achter ‘Il Christo degli Abissi’ wil juist dat contrast laten zien en 
door middel van dit beeld zeggen dat we niet moeten vergeten dat Jezus ook 
diep gezonken is, letterlijk. Bij elke schipbreuk zakten crucifixen omlaag, en 
Jezus zakte mee, verdronk mee met zijn arme broers en zussen.  
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Als je goed kijkt maakt Jezus in dit standbeeld een gebaar van biddende 
wanhoop: ‘Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten?’  
 
Ook in de diepste zeeën is Jezus aanwezig. In Psalm 139 staat: ‘Klom ik op 
naar de hemel, u bent daar, lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar ook’. Jezus 
drong met zijn dood aan het kruis door tot in de diepste nacht, het dodenrijk. En 
dat deed hij niet voor niets, want als Jezus op Goede Vrijdag niet zo diep was 
gezonken, konden wij als mens dieper zinken dan God zelf.  
 
In de komende weken leven we als gemeente toe naar Goede Vrijdag en 
Pasen. En wat is het bemoedigend dat we er op mogen vertrouwen dat, als we 
het moeilijk hebben en we onszelf op het randje van de afgrond voelen, Jezus 
al op de bodem staat te wachten. Lager dan hij kunnen we nooit zinken. Die 
wanhopig biddende armen, zijn ook de armen die ons zullen opvangen. 

Nathan Noorland 

 
Bij de diensten 
Komende zondag 4 maart is de 3e zondag van de 40-dagentijd. In deze dienst 
hopen we in de liederen en verkondiging stil te staan bij het verhaal van Jezus 
die boos en geïrriteerd de marktkooplui van het tempelplein afjaagt. Waar we 
in de 40-dagentijd normaal gesproken stil staan bij de geopende, zegenende 
en genezende handen van Jezus, zien we nu gebalde vuisten… Spannend! 
Wat heeft dit verhaal u, jou en mij te zeggen?  
 
Op Palmzondag, 25 maart vieren we als gemeente de Maaltijd van de Heer. 
Dominee Kees Burger uit Kamerik zal in deze dienst voorgaan. Het is bijzonder 
om een week voor Goede Vrijdag en Pasen, door middel van Brood en Wijn 
iets te ervaren en proeven van wat God de Vader gaat doen door zijn Zoon 
Jezus. De kinderen van de kindernevendienst zullen weer samen met hun 
ouders het brood bakken voor deze viering.   
 
Op vrijdagavond 30 maart, hoop ik voor te gaan in een sobere Goede Vrijdag 
viering. Door liederen, een preek en muziek van de Mattheus Passion staan we 
stil bij het lijden en sterven van de Here Jezus. In de geschiedenis van de kerk 
is Goede Vrijdag een dag waarop de kerk aangeslagen is. De vlam van Pasen 
wordt gedoofd en God lijkt dood te zijn. Donkere wolken pakken samen boven 
het hoofd van Jezus.  Toch mogen we gelukkig ook beter weten: Jezus laatste 
adem, werd ons een adem ten leven!  
 
Daarom vieren we op zondagmorgen 1 april in een vrolijke dienst Pasen met 
elkaar. Het paaslicht zal opnieuw worden aangestoken, omdat de dood God 
niet langer kon vasthouden. Hij leeft! In deze vrolijke, bruisende dienst zal de 
kindernevendienst ook haar paasproject afsluiten.   
 

Meeleven 
Als gemeente leven we mee met Sjaak, Nanda en Henri van Wensveen 
(Rijngaarde 17, Bodegraven).  
We zijn blij en dankbaar dat het steeds beter mag gaan met Nanda en dat Sjaak 
en Nanda op 19 februari mochten verhuizen naar Wooncomplex Rijngaarde in 
Bodegraven. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen rond hun zoon Henri. Hij woonde 
nog steeds thuis en worstelt met zichzelf. In dezelfde week dat Sjaak en Nanda 
zijn verhuisd, is Henri opgenomen om te worden geholpen in Alphen aan den 
Rijn. Laten we als gemeente als een biddende kring om Sjaak, Nanda en Henri 
heen staan. Ze hebben het nodig.  
 
We leven ook mee met Eef van Luinen (Graaf Florisweg 12 C, Nieuwerbrug) 
Wie kent Eef niet? Ze is al jaren het vertrouwde gezicht dat op zondag de 
gemeenteleden welkom heet en er voor zorgt dat het kerkgebouw klaar is voor 
de zondagse kerkdienst. Afgelopen najaar werd ze nog gehuldigd voor 38 jaar 
kosterschap. Maar met de kerst begon ze last van haar benen te krijgen en dat 
werd alleen maar erger. Tot haar spijt heeft ze moeten besluiten om te stoppen 
met het kosteren en dat doet pijn. De zorg die ze krijgt en het kosteren op 
zondag valt niet meer te combineren. Eef heeft een liefde voor Gods huis, net 
zoals de schrijver van Psalm 84: ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis 
waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen.’ En die liefde 
verdwijnt niet. Gelukkig kan Eef nog wel elke donderdagmiddag blijven zingen 
met het koor in de kerk waar ze zoveel van houdt!  Laten we aan Eef denken 
en voor haar bidden.  
 
 

TOV – avond vrijdag 23 maart (ouders let goed op!)  
Met de jongeren van 12 tot en met 15 jaar (de jongste groep van Keetkerk) 
willen we ook dit jaar weer naar de TOV-avond gaan in Zoetermeer. Samen met 
honderden gelovige jongeren uit de hele omgeving, spelen we gave games, 
kijken we naar theater en luisteren we naar goede muziek. Na de TOV-avond 
sluiten we natuurlijk weer af bij de Mc Donalds in Bodegraven. Wil je mee? Geef 
je dan voor zondag 5 maart op bij Nathan (0611652617).   
 
 

Genesiskring  
We hebben al een aantal mooie en diverse kringavonden gehad over het 
Bijbelboek Genesis: Thema’s als: Het ontstaan, de schepping en evolutie, 
Godenzonen en dochters van mensen, de zondvloed en Abraham passeerden 
de revue.  
De volgende kringavond vindt plaats op:  
Dinsdag 13 maart, 20:30  - we staan dan stil bij het leven van Isaak 
De kringavond op dinsdag 6 maart vervalt door een dorpsavond in het 
Wierickehuis.  
 



Keetkerk 
Afgelopen Keetkerk ging helaas niet door en daarom wil ik 
alle jongeren (van 12 t/m 18 jaar) hierbij uitnodigen voor een 
SPECTACULAIRE editie van Keetkerk: de PaasChallenge. Dit houdt in dat we 
een spel zullen spelen in de paasnacht. Een spel dat de hele nacht duurt dus! 
Hoe gaaf! Op deze manier zullen we het paasverhaal leren kennen en de 
emoties ontdekken die spelen in het verhaal; achterdocht, spanning, 
eenzaamheid, vermoeidheid, verloren en troost. Wie moet je vertrouwen? En 
wie niet…? Pasen is een zoektocht. Met coördinaten is het aan jullie om de 
juiste plaatsen te vinden en de Challenge te voltooien. Wat is jouw rol in de 
paasnacht? Wil je vechten of ga je vluchten? Of… kies je een ander pad? Pasen 
is een mysterie. Om het mysterie te ontrafelen moet je slim zijn en de 
verschillende raadsels in puzzels oplossen om steeds dichterbij Pasen te 
komen. De opdrachten die jullie diep in de nacht zullen moeten uitvoeren 
vereisen uithoudingsvermogen, kracht en snelheid. Wie doet er mee? 
 
Wat:   PaasChallenge 
Voor wie:  Jongeren van 12 t/m 18 jaar  
Wanneer:  Nacht van 31 maart op 1 april  
Hoe laat: 22.00 uur ’s avonds tot 8.00 uur ’s ochtends 
 
Wil je meedoen? Stuur mij een appje (0611942050) of mailtje 
(liannedegeus@live.nl). Maak ook gerust vrienden en vriendinnen enthousiast 
om mee te doen. Zorg er alleen voor dat iedereen die wil meedoen, aangemeld 
is! Aanmelden kan tot woensdag 14 maart 2018. 

Groetjes! 
Lianne 

! Het doorgaan van de PaasChallenge is afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen 
 
 

Uit de consistorie 
Op 12 februari jl. kwam de kerkenraad weer bij elkaar. Mieke las een gedicht 
voor uit het boekje van de 40-dagen tijd en Henk opende met gebed de 
vergadering.  
 
Marleen Dam was korte tijd aanwezig als afgevaardigde van de commissie voor 
koffie drinken na de dienst en vertelde dat het verzorgen hiervan allemaal in 
goede harmonie verloopt. Misschien is het handig een tafel(trolly) met een 
dienblad erop aan te schaffen zodat  we ook in de kerk koffie kunnen schenken 
en er geen opstopping komt in de consistorie. 
 
Er is een uitnodiging binnengekomen voor alle vrijwilligers in de Gemeente 
Bodegraven –Reeuwijk. Hen wordt een ontbijt aangeboden op 10 maart in het 
Wierickehuis. 

Met Pasen gaat de nieuwe liturgie in. De liturgische commissie heeft besloten 
dat het klein Gloria en het 2e kinderlied komen te vervallen. De organist speelt 
een kinderlied of er is een lied via YouTube. 
 

Er is besloten om in de 40-dagentijd de collecte te houden voor het gebed als 
de kinderen terug zijn van de nevendienst. De voorganger zal dan ook voor het 
project bidden. 
Op 25 maart is er lopend Heilig Avondmaal. De kinderen van de nevendienst 
zullen weer het brood bakken, net als vorig jaar. 
Op 11 maart komt Kerk in Actie met kaarten als Paasgroet om te versturen. Ook 
aan Kriel en Oranienbaum wordt gedacht. 
 

De Keetkerk wordt goed bezocht. Het is een leuke groep jonge mensen. Ook 
Keigaaf is een succes. Het was alweer de laatste keer. Er waren 18 kinderen 
ze zijn enthousiast en bij terugkoppeling weten de kinderen nog precies waar 
het over ging.  
 

De kerkenraad denkt na over het aanschaffen van internet, het zou mooi zijn 
als  ouderen en zieken thuis de kerkdienst kunnen volgen via internet op hun 
TV. De website heeft de aandacht en wordt spoedig weer actueel gemaakt.  
 

Marleen Dam heeft een mooi fotoboek gemaakt van de evenementen van het 
100-jarig bestaan van de Brugkerk. Dit fotoboek zal ter inzage liggen op  
21 maart op de Gemeenteavond. Daar kunt u het dan ook bestellen. 
 

Door de bezuinigingen bij de PKN zullen de reguliere Classisvergaderingen 
verdwijnen. Nen zal ook de laatste nog gaan bezoeken. 
Henk Nijman sloot de vergadering met gebed en we zongen lied 538.  

Marianne Koning 
 
 

Van de diaconie 
De 40-dagentijd voor Pasen is in februari begonnen en duurt tot 31 maart. 
Als Brugkerk doen we in deze periode mee aan de campagne van Kerk in Actie 
'Onvoorwaardelijke liefde'. In deze 40-dagentijd staan wij stil bij moeders, 
vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de 
ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen 
én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij 
moedig door kunnen gaan.  
 
Voor verdieping in deze periode hebben we dit jaar bij het februarinummer van 
de Bruggespraak de 40-dagentijd kalender verspreid. Deze kalender sluit aan 
bij het thema van de 40-dagentijdcampagne ‘Onvoorwaardelijke liefde’ en bevat 
meditatief materiaal in de vorm van gebeden, gedichten en Bijbelteksten met 
uitleg.  
 



Als diaconie zijn wij eigenlijk wel benieuwd hoe u deze ervaren hebt.  
Uw reactie horen we graag. 
 
Ook in de kerkdiensten en met de collectedoelen willen we iedere zondag tot 
Pasen stilstaan bij het thema 'Onvoorwaardelijke liefde'. 
 
Zondag 4 maart is de eerste collecte bestemd voor de zending en heeft als 
thema "Sterke vrouwen opleiden op Papoea". 
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land 
en volk. Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij 
waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en 
nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in 
brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen bijbelstudies en krijgen 
praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds 
meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen mee aan 
kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. 
 
Op zondag 11 maart willen we met de eerste collecte het binnenlands 
diaconaat steunen en vragen we speciaal aandacht voor mensen in de knel 
in Almere.  
Een groeistad als Almere biedt veel nieuwe mogelijkheden op kerkelijk gebied. 
Er ligt nog weinig vast. Tegelijk is Almere een jonge stad waar samenhang 
ontbreekt en veel armoede en werkloosheid voorkomt. Samen met andere 
kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met 
praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard 
voedselpakket, maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die 
aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee 
tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund met 
advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van 
de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen 
doen in een reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats op 
zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in 
één pand. 
 
Zondag 18 maart is de eerste collecte voor kinderen in de knel. 
In de textielindustrie in India komt veel kinderarbeid voor. Zo telt de grote 
textielstad Tirupur in het zuiden van India meer dan 10.000 kinderen die niet 
naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer 
slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie 
van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op 
school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in 
fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan 
oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als 
dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek 
met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om 
kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee 

kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet 
op school zit. 
 
Zondag 25 maart hopen we het Heilig Avondmaal te 
vieren. 
In 2018 is de avondmaalscollecte bestemd voor een 
waterproject in Kigezi, Oeganda, waar Tear samen 
met de Church of Uganda zorgt voor schoon drinkwater 
door het plaatsen van waterreservoirs bij huizen, 
kerken en scholen. Het district Kabale in Zuidwest-
Oeganda is een bergachtig gebied. In de dalen is de grond vruchtbaar en wordt 
voedsel verbouwd. Maar veel mensen wonen hoger in de bergen en kunnen 
moeilijk aan drinkwater komen. Vrouwen en meisjes moeten met volle jerrycans 
ver lopen en klimmen, met als gevolg rugklachten, miskramen en gemiste tijd 
op school. Daar komt bij dat het water vaak vervuild is, doordat veel mensen 
geen toilet hebben en de dieren vrije toegang hebben tot de waterbronnen. 
Hierdoor komt veel ziekte en sterfte voor.  
Door het waterproject wil Tear samen met de Anglicaanse kerk van Oeganda 
zorgen voor veilig drinkwater dicht bij huis. Kerk en gemeenschap in de dorpen 
worden gemobiliseerd om samen aan de slag te gaan. Samen maken ze 
waterreservoirs die regen opvangen bij huizen, scholen en kerken. En ze 
beschermen de bronnen zodat het water schoon blijft. Ook worden slimme 
waterleidingsystemen aangelegd, die het water uit hooggelegen bronnen, met 
behulp van de zwaartekracht, verdelen over de dorpen. Tegelijkertijd worden in 
de dorpen watercomités opgericht die het beheer van de watervoorzieningen 
op zich nemen. Een aantal mensen uit het dorp krijgt training om het onderhoud 
te kunnen doen. Hygiënevoorlichting onder de bevolking is ook een belangrijk 
aspect van het programma. In 2018 willen we met onze avondmaalscollecte 
een steentje bijdragen aan dit waterproject. Meer informatie over dit project 
vindt u op de website van Tear: www.tear.nl/wij/projecten/oeganda/veilig-
drinkwater-kerken-oeganda 
 
 
Biddag 18 maart 
De afgelopen jaren bent u gewend bij het uitgaan van de kerk een zakje zaad 
of bolletjes mee te krijgen. Wilt u het ook dit jaar niet missen, kom dan naar de 
dienst op 18 maart.  
Paasgroeten 
Op zondag 11 maart liggen er twee kaarten in de hal van de kerk ter 
ondertekening als groet van ons aan onze partnergemeente in Oranienbaum, 
Duitsland en aan The Shelter Ministeries in Kriel, Zuid-Afrika.  
 
Eveneens is er op zondag 11 maart de jaarlijkse Paasgroetenactie. 
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit 
jaar weer een paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan 
mensen en organisaties die zich vaak onder moeilijke omstandigheden inzetten 



voor een betere wereld, voor mensenrechten voor iedereen. De Paasgroet sluit 
aan bij het veertigdagenthema: Onvoorwaardelijke liefde.  
 
Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 11 maart worden de 
kaarten na de dienst uitgedeeld. Aan u het verzoek ze te ondertekenen en te 
versturen. We vragen u de paasgroetenkaarten uiterlijk donderdag 22 
maart 2018 te verzenden. De paasgroeten worden in de penitentiaire 
inrichtingen in Nederland op Palmpasen, 25 maart en/of Pasen, 1 april, 
uitgedeeld. 
We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen versturen! 
 

Hieronder enkele voorbeeldteksten ter bemoediging die u op de kaarten kunt 
schrijven: 
U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten. 
Engels: Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten. 
Spaans: Estamos pensando en ti. Ten courage, no te olvidaremos. 
 
Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet. 
Engels: Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose 
hope. 
Spaans: Nuestros mejores deseos, también en el futuro. No pierda la 
esperanza. 
 
Belangrijke tips voor de afzender 

¶ Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw 
naam! Kaarten met adres worden niet doorgegeven.  

¶ Op de kaarten voor een ‘verre gevangene’ – dat zijn de enkele 
Nederlandstalige kaarten, die via Kerk in Actie verstuurd worden - wordt 
vaak in het Engels geschreven. Dat is niet nodig, de kaarten gaan naar 
Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. 

¶ De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet 
en uw naam schrijven achterop de bovenste kaart. Op de onderste kaart 
schrijft u niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf versturen. Daarmee 
kan hij zijn contact met de buitenwereld in standhouden. Dat dat voor hem 
mogelijk wordt gemaakt, doet extra goed, aldus vele justitiepredikanten. 
Plakt u wel een postzegel op deze kaart. 

 
 
Vooruitblik 
Vrijdag 13 april a.s. is het jaarlijkse ouderenuitje. Noteer deze datum alvast in 
uw agenda. Vast staat dat we deze keer dicht bij huis blijven. In de volgende 
Bruggespraak zullen we u er meer over vertellen. 

Hartelijk groet van de diaconie 
 

 

Uitnodiging gemeentevergadering        
“Terugblik 100 jaar Brugkerk en hoe nu verder”. 
De kerkenraad nodigt u/ jou uit tot het bijwonen van een  
gemeentevergadering op woensdag 21 maart 2018 in de kerk. 
We hopen om 20.00 uur te beginnen.  
Vanaf 19.45 uur inloop met koffie/thee. 
 

Agenda: 
• Welkom en opening 
• Terugblik viering Brugkerk 100 jaar d.m.v. foto-impressie  en vooruitblik    
   plannen Kerk 2025. 
• Vaststelling verslag gemeentevergadering 22 maart 2017 
• Bespreking financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 van de kerk  
  (toelichting Arjan Buteijn) 
• Bespreking financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 van de diaconie  
  en zending (toelichting Henk Nijman) 
• Verslag kascommissie  
• Gelegenheid tot het maken van opmerkingen en rondvraag 
• Sluiting door het zingen van een lied 
 

Na afloop van de vergadering is er nog een drankje en kunnen we nog wat 
napraten. De stukken voor deze vergadering kunnen vanaf 14 maart 2018 
digitaal worden aangevraagd bij onze scriba (scriba@brugkerk.nl) of per 
telefoon (tel. 688590). Verder zijn de stukken af te halen op zondag 18 maart 
na afloop van de kerkdienst in de consistorie.  

Namens de kerkenraad,  
Mieke Smith, voorzitter 

 
 

Koster Eef 
Ineens was er ’s avonds op 15 februari jl. dat bericht: “Namens mijn 
moeder, deze mail. Ze moet helaas met ingang van vandaag stoppen met 
kosteren. Ze vindt het heel erg jammer, maar het kan niet anders vanwege haar 
gezondheid.”.  
Het is een zakelijk bericht maar je proeft het verdriet, zeker als je de mensen 
en de situatie enigszins kent. Natuurlijk, sinds de kerst moest Eef al verstek 
laten gaan vanwege haar gezondheid, maar van opgeven was geen sprake! “Er 
is goede vervanging”, zei Eef. En er was hoop dat het over een paar weken 
beter zou gaan. Totdat blijkt dat dat niet het geval is, dat externe hulp nodig is 
en blijft, dat er afhankelijkheid is, dat je nooit helemaal zeker weet hoe laat men 
komt, dat je onzeker bent of je de taken waarvoor je je verantwoordelijk voelt, 
kunt volbrengen, dat je de mensen in de kerk misschien in onzekerheid moet 
laten… Dan gaat ineens de knop om en is er zo’n stellig bericht. Zwart-Wit. Ja-
Nee. Dan is het antwoord ineens: Nee. Met pijn in het hart en tranen in de ogen.  
Met het uitgangspunt: ze mogen geen last van me hebben. 



Eef, ook vanaf deze plaats, heel hartelijk dank voor de meer dan 38 jaar(!) dat 
je koster van de Brugkerk bent geweest. Wat zijn we blij dat we je in volle functie 
op 17 december 2017 een oorkonde en een speldje hebben gegeven. Ere wie 
ere toekomt! Niet omdat je stopte, maar omdat je zoveel voor de kerk gedaan 
hebt en langzaam maar zeker een aantal taken zou gaan overdragen. Daarna 
heb je nog eenmaal gekosterd en is dat ‘langzaam overdragen’ overgeslagen 
in ‘met ingang van vandaag stoppen.’ Ook van onze kant, met pijn in het hart, 
maar met heel veel dank voor alles wat je als koster voor de Brugkerk hebt 
betekend. We hopen dat we je, zodra je daartoe in staat bent, nog vaak op 
zondagmorgen kunnen begroeten.  
Ik schrijf dit mede namens de kerkenraad en heel veel gemeenteleden, dat weet 
ik zeker. 

Anton Wesdorp 
 
 

Extra koster gezocht 
Nu Eef heeft aangegeven te moeten stoppen, zijn we op zoek naar een extra 
(derde) koster. Daarom de vraag aan een ieder: wie wil eenmaal in de vier 
weken een kosterbeurt voor zijn/haar rekening nemen? Het kosteren wordt nu 
door Cees van Duuren en Ria Timmer-Boogert geregeld, maar met een derde 
persoon erbij zijn we beter bezet en flexibeler.  
 

De taken van een koster zijn waarschijnlijk redelijk bekend, maar er gebeurt 
achter de schermen toch meer dan vaak wordt gedacht. Heel veel kleine zaken 
die voor een bezoeker zo gewoon lijken, zoals deuren openen, de juiste 
antependium ophangen, liederen op de borden aangeven, microfoons 
controleren, mensen ontvangen, koffiezetten voorbereiden, enzovoort. Kort 
samengevat: zaken rondom de dienst nalopen en voorbereiden. Daarnaast en 
een heel belangrijke taak van de koster: alle mensen hartelijk welkom heten! 
 

Voelt u zich aangesproken om eenmaal in de vier weken dienst te doen als 
koster, dan hoor ik dat graag. Het zou mooi zijn als we de vacante plaats op 
korte termijn kunnen invullen. Spreek me er over aan, mail 
(awesdo@gmail.com) of bel (06 2471 8471) me anders even, dan spreken we 
verder. Bij voorbaat dank! 

Anton Wesdorp 
 
 

Opbrengst actie Kerkbalans 
Vanaf 22 januari is de actie kerkbalans geweest, een belangrijke jaarlijks 
terugkerende actie om de financiën van de kerk rond te krijgen. Ter vergelijking 
heb ik aantal tussenstanden van de afgelopen drie jaar onder elkaar gezet: 

¶ 29-2-2016, € 26.330 

¶ 26-2-2017, € 27.944 

¶ 26-2-2018, € 27.750 

Ten opzichte van dezelfde datum van vorig jaar, hebben we een ongeveer 200 
euro lagere opbrengst. Mijn hoop is dat we dat nog ‘inhalen’. Over geheel 2017 
zijn we uiteindelijk uitgekomen op 28.595 euro dus de kans dat we dat evenaren 
is er nog! We kunnen in elk geval concluderen dat we op stabiele inkomsten 
vanuit de actie kerkbalans kunnen rekenen. Daar zijn we blij mee, dat geeft een 
goede basis. 
 
Naast de giften voor de kerk, worden er bedragen voor diaconie en zending 
toegezegd. Beide komen jaarlijks op ongeveer € 2.000 uit. Dat is ook dit jaar 
weer het geval.  
 
Allen die hebben bijgedragen aan de actie Kerkbalans, op welke manier dan 
ook: hartelijk dank!  

Anton Wesdorp 
 

 
Van de penningmeester 
Opbrengst collectes februari 2018 

 Kerk KIA 
40dagencoll. 

KIA  
wereldiaconaat 

Missionair 
werk 

Totaal 
 

04-02  96,86   146,51  243,37 

11-02  53,50     51,35 104,85     

18-02  47,80  78,95   126,75    

Totaal 198,16  78,95 146,51  51,35 474,97 

 
Op 25 februari was er geen collecteopbrengst i.v.m. de KODB dienst in de 
Bethlehemkerk. 
 
Via één van onze kerkleden mochten we een gift ontvangen van € 10. Hartelijk 
dank daarvoor. 
 
Rekeningnummers 
Voor het overmaken van giften, vrijwillige bijdragen, collectebonnen, actie 
kerkbalans enz. gelden de volgende IBAN rekeningnummers: 
Kerk     NL94INGB0000558600  t.n.v. Protestantse Gemeente Nieuwerbrug 
Diaconie   NL70INGB0000476970  t.n.v. Diaconie De Brugkerk Nieuwerbrug 
Zending    NL71INGB0001561315  t.n.v. ZWO-commissie De Brugkerk   

    Nieuwerbrug 
 
Collectebonnen 
Als u gebruik wilt maken van collectebonnen (voor de belasting aftrekbaar), kunt 
u die bestellen door een bedrag over te maken op de rekening van de kerk 
(NL94INGB0000558600 t.n.v. Protestante Gemeente Nieuwerbrug) en o.v.v. 
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het aantal en soort bonnen dat u wenst. U heeft de keuze uit een vel van 20 
bonnen à € 0,90 (€ 18,- per vel) of een vel van 20 bonnen à € 1,50 
(€ 30,- per vel). Na ontvangst op de bankrekening, worden de bonnen zo 
spoedig mogelijk bij u thuis bezorgd. Wilt u met uw bestelling rekening houden 
met de verwerkingstijd bij de ING? 

Hartelijke groet, 
Irene Brussaard-Kastelein 

 

Projectkoor Goede Vrijdag 

Op vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag, willen we met een klein projectkoortje 
enkele koralen uit de Matthäus Passion van J.S. Bach zingen tijdens de 
viering in de Brugkerk. De koralen zullen deel uitmaken van de liturgie van  
Goede Vrijdag. 
 
Komt u/kom jij ook meezingen? Van harte welkom! We repeteren op 
donderdag 15, 22 en 29 maart, van 20.00-21.15  uur in de Brugkerk. 
 Voor muziek en gezelligheid wordt gezorgd! 
 
Als je mee wilt doen, stuur dan een mailtje naar Janieke Bruin 
(janiekebruin@gmail.com) en vermeld daarbij of je sopraan, alt, tenor of bas 
zingt. 

 
 

Gemeente Groei Groep 
Zondagavond 11 maart a.s. komen we weer bij elkaar. Dit keer zal de 
koffie/thee bij Margo van de Burg, Rietveld 124, klaar staan. Om 20.00 uur 
hopen we met elkaar te beginnen, rond 21.45 uur sluiten we de avond af. 
Momenteel spreken we met elkaar over verschillende verhalen van vrouwen uit 
de Bijbel. Wat hebben zij ons te zeggen en kunnen we dit ook toepassen in 
onze tijd? Lijkt het je leuk om deze avond mee te maken, kom gerust  langs. 
Heb je vragen mail gerust naar miekesmith13@gmail.com. 
 
 

Uitnodiging voor senioren en geïnteresseerden, 
In deze koude wintermaanden willen we graag wat warme aandacht geven aan 
gemeenteleden die het fijn vinden om elkaar even te ontmoeten. U bent van 
harte welkom op dinsdag 13 maart om 9.30 uur op Weijland 37a bij de Fam. 
van Buren. We beginnen met koffie/thee en gaan om 10.00 uur luisteren en 
praten over de gebeurtenis in Kana  (Joh.2: 1-11). Door een inkijk via de 
“achterdeur” komen we tot verrassende ontdekkingen. 
Daarna is er nog alle tijd om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van 
een hapje en een drankje. Ook Nathan hoopt erbij aanwezig te zijn. 
We hopen u te ontmoeten en zien graag uw aanmelding tegemoet. 
 
Ria van Buren  tel. 689141 (na 6 maart) 
Nen de Vink  tel. 688769 (tot 6 maart) 
 
 

Kindernevendienst  
Het paasproject is in volle gang. Hebben 

jullie al de grote poster in de kerk 

gezien? Hij is nu nog saai, maar elke 

week wordt er meer gekleurd in de 

poster. Zodat het met Pasen uiteindelijk 

een hele mooie plaat is. Net zo mooi als 

de nieuwe schepping die ons beloofd is.  

En heb jij ook al een spaarplaat gekregen? Elke week weer krijg je bij de 

kindernevendienst een nieuwe tekst om erop te plakken. Zodat je met Pasen 

thuis ook een poster hebt, vol met allerlei belangrijke teksten om te 

onthouden.  

We zien j ullie graag de komende zondagochtenden weer.  

Groeten,  

Gerry, Imre, Lianne, Lieneke, Margo, Marieke, Monique en Sophie  

 

 



Het rooster van de komende weken :  

4 maart L4  Joh. 2:13 -22  Jezus reinigt de tempel  

11 maart L5 Joh. 6:1-15 Jezus geeft duizenden mensen te eten  

18 maart L6  Joh. 12:20 -33  Jezus legt zijn sterven uit  

25 maart L7  Joh. 12:12-19 Jezus trekt als koning Jeruzalem binnen  

1 april (Pasen) Joh. 20:1 -10 

Genesis 1:1-5 

Het wordt licht: Jezus leeft  

 
 

Verjaardagen 
De volgende gemeenteleden vieren in maart hun verjaardag: 
  1 mrt. Jan Willen Twijnstra  18 mrt. Henk Nijman 
  3 mrt. Irene Brussaard-Kastelein  Monique Zevenhuizen-
Vermeulen 
  4 mrt.  Daan v. Bemmel   20 mrt. Arjan Op ’t Landt  
  5 mrt. Adrie van Donk-v.d. Stoel 21 mrt. Marie-Anne Tolhoek 
  9 mrt. Eef v. Luinen   24 mrt. Evelina v. Wagensveld 
10 mrt. Chiel Verdoold     Niels Korteland  
 Tjalling Zevenhuizen  25 mrt. Hayley Bleys  
  
12 mrt. A. de Vos-Linck   26 mrt.  Hanneke Slagter-de Vink
   
13 mrt.  Melissa Wijnen   28 mrt. Jan Michiel Quak 
16 mrt. Huibert. Koning   29 mrt. Erna Buteijn-Verburg 
 Renier Vuurens   30 mrt.  Patricia Feyth 
17 mrt. Astrid v. Duuren-Klaster     
 Jan Ham      

Tamara v. Bemmel    
 Lisa v.d. Burg     
Wij wensen alle jarigen een fijne dag toe en Gods zegen voor het nieuwe 
levensjaar. 
 
 

Jubileumwijn: Uitverkoop 
We bieden nogmaals de jubileumwijn voor iets meer dan de kostprijs aan: zes 
flessen wijn niet voor € 33,00, maar voor € 27,50. De zoete witte wijn bieden 
we nog goedkoper aan: zes flessen voor € 22,50. 
Na de oproep in de vorige Bruggespraak hebben we al weer vele flessen 
mogen verkopen, maar…. we hebben er nog meer. 
 
U kunt uw bestelling doorgeven aan Jan en Astrid van Rooijen (Houtwerf 2, 
tel. 0348-688840, janenastrid@casema.nl).  
We nemen uw bestelling graag aan en bezorgen de wijn bij u thuis. 
 

DIRK JAN WARNAAR 1955-2018 
In Bodegraven zag hij op 17 februari 1955 het 
levenslicht. Op de site www.dirkjanwarnaar.nl lees je 
hoe Dirk Jan als kind al uit flessen, gevuld met water op 
het dak van de schuur, voor de buurt de mooiste wijsjes 
tovert. Vader speelt orgel in de kerk en thuis staat een 
'OnzelieveHeermachine (DJW)', een harmonium.  
 
Hij blijkt een multitalent: een begenadigd organist en 
pianist, maar ook dirigent, componist, dichter, schrijver, 

schilder, filmmaker, fotograaf. Bevlogen en begeesterend, iemand die 
vertrouwen en ruimte geeft en in anderen het beste boven haalt: 'Je bent een 
kind van God, zijn DNA zit in jou'. Tegelijk iemand die zelf onzeker blijft én zich 
grondig voorbereidt: 'mensen zijn veroordeeld om naar je te luisteren, zorg er 
dus voor dat je je stinkende best doet! ' 
 
Als kind wil hij dominee worden. Wat bereikt hij als man-met-een-missie veel 
mensen binnen en vooral ook buiten de kerk! 'Want dat verhaal van Jezus móet 
door verteld worden, de kerk moet zoeken naar wat mensen dient!'  
 
Daarnaast zet hij zich voor vele goede doelen. Aan talloze benefietconcerten 
verleent hij belangeloze medewerking, zo ook tweemaal twee onvergetelijke 
avonden in de Brugkerk tbv van de restauratie onder de titel 'dj en dj in concert'. 
 
Ongekend snel velt een kwaadaardige ziekte hem. Ds Bram Tack schrijft: 'Ik zal 
hem nooit vergeten: dat markante hoofd, die bedachtzame stem, zijn warme 
volle aandacht en zijn virtuoze muziek. Ik begrijp wel dat God de Allerhoogste 
het spel van Dirk Jan graag wil horen in de hemel, maar Hij had ons toch wel 
een paar jaar langer met Dirk Jan kunnen schenken ?!' 
 
Zelf schrijft Dirk Jan ten afscheid: 'Maak je over mij geen zorgen! Ik geef me 
over in de dragende handen van de goede God'. Op 31 januari gaat hij in zijn 
huis in Zwammerdam over het lijden heen. 
 
Onder grote belangstelling is hij met een zelf gecomponeerd programma vol 
muziek en zang uitgedragen vanuit zijn geliefde Ontmoetingskerk in 
Bodegraven. 
 
God, wat wordt hij gemist! Laten wij zijn boeken blijven lezen, cd's afspelen, 
liederen zingen en composities uitvoeren. En Marianne (www.mardja.nl), zijn 
gezin en al wie hem missen gedenken. Zijn gedachtenis is tot zegen. 

Ds. Erick Versloot 
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Namens onze kinderen en kleinkinderen wil ik u allen van harte bedanken voor 
alle kaarten, brieven, mails, bloemen en andere blijken van medeleven die wij 
mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het overlijden van onze geliefde Dirk 
Jan. Het is onvoorstelbaar hoeveel Dirk Jan heeft teweeggebracht in het leven 
van zo veel mensen. Uw brieven en kaarten getuigen van een warm mens die 
anderen op kon tillen tot grote hoogten en over zijn eigen aandeel altijd 
bescheiden bleef. Wat zullen we hem missen in onze familiekring maar u ook 
in uw kerk waar hij graag het orgel mocht bespelen en waar hij zo graag in 
december jl. nog in uw midden was geweest met Projectkoor Anthem.   
Voor uw aller belangstelling zeggen wij u heel hartelijk dank. U zult begrijpen 
dat het ons onmogelijk is om dat aan ieder persoonlijk te doen. 

Marianne de Bruin, kinderen en kleinkinderen. 
 
 
 

   LEENDERT TEUNIS PIEK 1931-2018 
   Op 26 maart 1931 wordt hij geboren in Bodegraven:    
   Leendert Teunis Piek. Je moet hem kennen om te weten   
   wat je in huis hebt. Deze soms olijke en ondeugende  
   man, lieve man en trotse opa én vakman. Leen Piek, de  
   timmerman, collega van Jozef, noem ik hem wel eens en  
   dan moet hij altijd lachen.  
 
   Op 3 mei 1956 trouwt hij met Fie Ooms in de Bodegraafse  
   Dorpskerk. Zij krijgen een trouwbijbel mee die ook  
   gebruikt wordt tijdens de jubileumdienst van hun 50 jarig 

huwelijk in de Brugkerk en bij 60-jarig huwelijk in de kerk in Waarder. Hun 
trouwtekst komt uit Johannes 2: ook Jezus was uitgenodigd. Samen ervaren zij 
hoe waar de woorden zijn: Jezus was erbij in lief en leed. 
 
Vier kinderen worden uit hun liefde geboren. Naast gezin en werk – een 
timmerbedrijf naast de Tolbrug – maakt hij tijd voor het bestuur van de 
Christelijke school en de gymnastiekvereniging Nivo in Nieuwerbrug, de 
Onderlinge Brandwaarborgmaatschappij en is hij actief bij de plaatselijke 
brandweer. Daarna volgt een verhuizing naar de Weijpoort en komt er tijd voor 
zijn kleinkinderen waar hij trots op is en begroet zelfs enkele 
achterkleinkinderen. 
 
De laatste jaren wonen zij erg naar hun zin in Waarder. Zo lang als het gaat, en 
misschien zelfs langer komen ze samen op wilskracht lopend naar de kerk 
totdat ze met vrijwilligers met de auto naar de kerk komen. Na afloop graag nog 
koffie drinken in de Schouw om mensen te ontmoeten en zo hebben ze ook in 
de laatste jaren aansluiting te zoeken en te vinden. Leen is dan ook een 
gezellige man, met gevoel voor humor en relativeringsvermogen, die makkelijk 
iets van zijn schouders laat afglijden.   

30 januari kán Leen Piek niet meer. Hij gaat naar bed voor de laatste keer. Als 
elke avond zingen ze arm in arm ''Neem Heer, mijn beide handen en leid uw 
kind naar de eeuwige stranden, dat ik de ruste vind.' Die nacht overlijdt Leen 
Piek. De dinsdag daarna zijn we met velen in de kerk in Waarder. Addo Dam 
uit Nieuwerbrug speelt en Gretha Bregman – Hoving zingt de sterren van de 
hemel.  
 
Daarna is Leen Piek begraven in Bodegraven, de plaats waar het allemaal 
begon. Gedenken wij met liefde Leen Piek – een man uit het goede hout 
gesneden.  

Ds. Erick Versloot  
 
 

Bijbelrooster maart  

 
 

Sponsortocht 
Op 7 juni 2018 ga ik voor de derde keer mee doen met het fantastische 
evenement Alpe 'd Huzes. Dit is een sponsortocht waarbij ik weer ga proberen 
de Alpe d'Huez 6 keer op een dag fietsend te beklimmen. Echter, het 
belangrijkste doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen 
kanker. Ondanks dat er mede dankzij Alpe d'Huzes de afgelopen jaren goede 
stappen gezet zijn, is de strijd tegen deze vreselijke ziekte nog steeds niet 
gewonnen. Daarom doe ik dit jaar weer mee en om geld in te zamelen 
organiseer ik samen met mijn team Chalet.nl op woensdag 14 maart een 
sponsordiner in de Markies te Woerden. We bieden u deze avond een  
4-gangendiner, live muziek en een veiling met mooie kavels.  

  1 mrt. 2 Petrus 3:10-18  17 mrt. Jozua 8:13b-29 

  2 mrt. Spreuken 22:1-16  18 mrt. Jozua 8:30-35 

  3 mrt. Jozua 1:1-9  19 mrt. Jozua 9:1-15 

  4 mrt. Jozua 1:10-18  20 mrt. Jozua 9:16-27 

  5 mrt. Jozua 2:1-14  21 mrt. Jozua 10:1-15 

  6 mrt. Jozua 2:15-24  22 mrt. Jozua 10:16-28 

  7 mrt. Jozua 3:1-17  23 mrt. Jozua 10:29-43 

  8 mrt. Jozua 4:1-14  24 mrt. Jozua 11:1-15 

  9 mrt. Jozua 4:15–5:1  25 mrt. Marcus 11:1-11 

10 mrt. Jozua 5:2-12  26 mrt. Marcus 11:12-25(26) 

11 mrt. Psalm 6  27 mrt. Psalm 7 

12 mrt. Jozua 5:13-6:14  28 mrt. Marcus 14:1-11 

13 mrt. Jozua 6:15-27  29 mrt. Marcus 14:12-52 

14 mrt. Jozua 7:1-15  30 mrt. Marcus 14:53–15:47 

15 mrt. Jozua 7:16-26  31 mrt. Genesis 1:1–2:4a 

16 mrt. Jozua 8:1-13a    



Deze avond kunt u bijwonen door u aan te melden via 
marcelvanstek@hotmail.com of door direct te doneren via: 
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/marcelvanstek. 
 
Dankzij de financiële steun van Chalet.nl en de Markies, gaat de opbrengst van 
deze avond voor 100% naar Alpe d'Huzes. Omdat u rechtstreeks doneer aan 
een goed doel, zijn de kosten als gift op te voeren bij uw belastingaangifte. 
 
Mocht u op 14 maart verhinderd zijn, geen nood. Op 14 april organiseren wij 
nog een feest, nadere info volgt hierover.  
 
Wilt u mij financieel steunen, dan kan dit door uw donatie over te maken via: 
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/marcelvanstek 

Hartelijke dank, Marcel van Stek 
 
 

PDC de Herberg 
Het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil 
als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke 
gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele 
gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen 
van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij 
kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen. 
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van: 
-Een christelijke leefgemeenschap 
-Individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders 
-Een beperkt dagprogramma, rust en ruimte 
-Advies m.b.t. nazorg 
-Informatie en advies aan de plaatselijke gemeente   
 
In PDC de Herberg vangen we mensen op die een periode van rust en 
bezinning nodig hebben. Het dagprogramma biedt daarbij handvaten. Het werk 
wordt ondersteund door zo’n 200 vrijwilligers en een kleine staf van 
professionals. U kunt meer informatie vinden op www.pdcdeherberg.nl. 
 
In 2018 viert Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek haar  
25-jarig jubileum met verschillende feestelijke activiteiten. 
 
BENEFIETCONCERT voor jubilerend PDC de Herberg 
Een uniek concert dat u en jij niet mogen missen. Het zal plaatsvinden in de 
Grote Kerk te Gorinchem op  14 april 2018 en uitgevoerd worden door de koren 
‘Looft den Heer’ uit Notter en Chr. Gem. Drechtstedenkoor ‘Praise Him’ uit 
Dordrecht beiden onder leiding van Jan Quintus Zwart. Deze koren hebben ook 
concerten gegeven rond de start van de Herberg, nu 25 jaar geleden. Naast de 
genoemde koren leveren Marjolein de Wit, fluit; Ronald IJmker, orgel en Martin 
Zonnenberg, vleugel een belangrijke bijdrage. Het belooft een mooi concert te 

worden. De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan Pastoraal 
Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Reden genoeg om op 14 april 
naar Gorinchem te komen. 
Het concert begint om 19.30 uur. De deuren van de kerk zijn open vanaf 19.00 
uur. We hopen velen te mogen ontmoeten. Voor meer informatie: Piet de Groot 
voorzitter@praisehim.nl. 
 

Op tweede Pinksterdag 1993 werden de deuren van de Herberg geopend, 
mede dankzij de inzet van veel deelnemende kerken.  
Precies 25 jaar na de opening, zal op 26 mei een jubileumdag gehouden 
worden met ’s morgens een dankdienst in de Vredebergkerk in Oosterbeek en 
daarna een feestelijk programma op het terrein van de Herberg. Verder worden, 
verspreid over het hele jaar, jubileumconcerten georganiseerd in Kampen en 
Gorinchem en in het Koetshuis van de Herberg. 
 

Speciaal voor predikanten, ambtsdragers, pastoraal medewerkers en leden van 
pastorale teams wordt op 19 april in het Koetshuis een Symposium gehouden. 
Het thema van deze dag is “Zielzorg aan hedendaagse gelovigen”.  
Sprekers zijn deze dag Dr. Theo Pleizier (Pastoraat tussen individuele gelovige 
en geloofsgemeenschap) en Ds. Margriet van de Kooi (De pastor als gelovige 
en theoloog. Goed gereedschap is het halve werk). Ook is er een ronde 
tafelgesprek met onder andere de heer Anne van Laar.  
 
 

Programma Werkgroep Geloof en Cultuur 
Op www.kerkpleinwoerden.nl, onder het kopje Geloof en Cultuur, vindt u een 
overzicht van alle activiteiten en kunt u zich aanmelden. In de hal van de 
Brugkerk liggen ook jaarprogramma’s om mee te nemen. Per maand worden in 
de Bruggespraak enkele agendapunten vermeld. 
 

Ethiek en de zorg voor ouderen 
Datum:   donderdag 15 maart 2018 
Leiding:            Cees Hertogh, hoogleraar ethiek van de zorg voor kwetsbare  

ouderenin het  Vumc, in samenwerking met VU-vereniging 
Plaats:            Lutherse kerk, Jan de Bakkerstraat 11, Woerden 
Tijd:                   20.00-22.00 uur 
Aanmelden:    niet nodig 
Kosten:          collecte 
 

Bij goede ouderenzorg gaat het erom de kwaliteit van leven van ouderen zo 
hoog mogelijk te houden. Veel kwetsbare ouderen worden echter vaak 
overbehandeld en krijgen in sommige gevallen te veel medicijnen. Artsen willen 
genezen, zijn curatief en handelend ingesteld en vinden het moeilijk om zich 
palliatief en afwachtend op te stellen. Behandelingen nalaten is voor hen 
moeilijk, zelfs als de patiënt dat wil. Maar willen we altijd levensverlenging? Tot 
welke prijs? Cees Hertogh gaat in op deze en andere vragen rondom de zorg 
voor ouderen. 

mailto:voorzitter@praisehim.nl
http://www.kerkpleinwoerden.nl/jml33/index.php/activiteitenoverzicht/696-37-ethiek-en-de-zorg-voor-ouderen


Volgens Cees Hertogh hebben we een collectieve verantwoordelijkheid als het 
gaat om de zorg voor ouderen: "De geneeskunde focust sterk op vitale ouderen, 
maar ouderen zijn geen homogene groep. Na de vitale fase volgt nog een fase, 
waarin mensen in toenemende mate afhankelijk worden van de zorg van 
anderen. De gezondheidszorg heeft de neiging zich van deze ouderengroep af 
te keren, hoewel ze medeverantwoordelijk is voor het feit dat mensen in dit 
stadium belanden. Als je het belangrijk vindt om mensen lang in leven te 
houden, dan moet je ook de kwaliteit van dat bestaan tot je zorg nemen. Dat is 
onze collectieve verantwoordelijkheid." 

 
The Passion  
Datum:      donderdag 29 maart 2018 
Leiding:          Michel Koekoek / Emmarentia van Vliet 
Plaats:             Kruiskerk 
Tijd:                 20.00 uur 
Aanmelden:     aanbevolen 
Kosten:             n.t.b.  
 

De Kruiskerk opent haar deuren om met elkaar naar The Passion te kijken.  Via 
de live-uitzending wordt The Passion op een groot scherm met een goede 
geluidsinstallatie getoond. Afgelopen keer hebben we met zeker 120 mensen 
naar deze uitzending kunnen kijken en er met elkaar over kunnen napraten. 
Wat een bijzondere ervaring was dat. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
Kopij volgende Bruggespraak  
Inleveren bij voorkeur via e-mail als WORD- of EXCEL-bestand 

Uiterlijk MAANDAG 26 maart 2018, 18.00 uur 

bij Astrid van Rooijen (janenastrid@casema.nl) 
 
 
 

 
 

 

Wat te doen in maart:  
 

F  11 mrt.  Kaarten Paasgroetenactie  

F  11 mrt.  GemeenteGroeiGroep  

F  13  mrt.  Ontmoetingsochtend  

F  13 mrt.  Verdiepingskring Genesis  

F  21 mrt.  Gemeentev ergaderin g  

F  23 mrt.  TOV  

F  26 mrt.  Inleveren kopij  

F  29 mrt.  Smullen in de Hooiberg  

F  31 mrt.  Paaschallenge  / Keetkerk  

 

Vooruitzien:  

F  13 apr.  Ouderenuitje  

 

BrugBand : 

 
iedere woensdag ben je van 20.00 ï 22.00 uur  

welkom in de Brugkerk om samen  
muziek/kunst te maken.  



 

 
 
 
 



Rooster                              

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4 maart. 11 maart. 18 maart. 25 maart. 30 maart. 

dominee Nathan Noorland dhr. C.G. Hoogendoorn ds. D.J. Versloot ds. C. Burger Nathan Noorland 

    Amersfoort Woerden Kamerik   
            

bijz. h.     Biddag voor Heilig Avondmaal (l) Goede Vrijdag 

      gewas en arbeid   19.00 uur 
            

ouderling Karla Schuitemaker  Mieke Smith Marianne Koning Anton Wesdorp Nen de Vink 
            

lector Astrid v. Rooijen Joop Veraar  Janieke Bruin Ria v. Buuren Astrid v. Rooijen 
           

diaconie Alet v. Stavel Alet v. Stavel Lisan v.d. Beukel Lisan v.d. Beukel x 
            

koster Kees v. Duuren Kees v. Duuren  Ria Timmer Ria Timmer Kees v. Duuren  
            

beamer Jan Hiemstra Floris Boer Jos Slagter Kees-Jan Timmer Erik de Gier 
            

1e coll. voorjaarszendingsweek  40dagentijdcollecte 40dagentijdcollecte Avondmaalsdoel x 

    binnenlandsdiaconaat kinderen in de knel     
            

2e coll. kerk  kerk kerk kerk x 
            

organist Addo Dam Jan Kroon Marco Spits Janieke Bruin Addo Dam 
            

k.n.d. Margo Sophie Gerry Marieke x 
            

oppas Adrie & Sophie Cobie & Krista Ina & Lydia 
Annemarie & 

Annaliza x 


